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Dergimizin bu sayısını 2 aylık bir aradan 
sonra yayınlıyoruz. Artık bu sayı ile beraber 
her ay bir kapak konusu ile çıkacağız. 


Bu sayımızda geçtiğimiz ay CHP'nin adalet 
yürüyüşü ve halen sürmekte olan HDP'nin 
Vicdan ve Adalet nöbeti ile gündemde olan 
ADALET başlığını ele aldık. Konu kapsamında 
Kıvanç YAKUT Adalet'in nasıl geleceği 
tartışmasını, Özge ÖZGÜNER ise Kadın ve 
Adalet başlığını ele alıyor. İlerleyen sayfalar- 
da Berfin DEMİR tarafından dergimizin 
Haziran sayısında yayımlanmak üzere 
kaleme alınan Haziran başlıklı yazısını 
bulabilirsiniz. 


Dergimizin Edebiyat bölümünde ise Hamid 
YILDIZGİL, Hüseyin İ. ÖZGÖKÇE, Pınar 
EGEMEN ve Gece Can ERDEM'in şiirleri ve 
konuk yazarımız Tuna ŞENBÜK'ün yazısı yer 
alıyor. 
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KADIN VE ADALET 


İnsanlık tarihine bakıldığında hiçbir dönemde fertlerin birbirine sosyal statü bakımından eşit 
olduğu bir toplum yapısı mevcut değildir. Toplum; tek renk, homojen fertlerden oluşan bir kitle de 
değildir. 


Kadın, hemen her toplumda biyolojik ve sosyal kategori olarak varlığını sürdürürken, diğer 
yandan da aile içinde en etkin birey olarak sosyolojik bağlamda onun yürütücülüğünü 
üstlenmiştir. 


İlk evrimleşen insandan bugüne kadar, hayatın hassas bir dengesi ve odak noktası olma özelliğini 
sürdürmesine rağmen; süreç içinde birbirinden kötü ve insan onuru ile bağdaşmayacak 
muamelelere maruz kalmıştır kadınlar. 


Kadın sorunu veya konusu sadeci 
rilenlerin ilgi alanı ile sınırlı değildir. Feminist ols: 
çeşitli fikirler geliştirmiştir. 


olarak niteleyen ve feminist olarak nitelendi- 
Imasın birçok insan bu sorun konusunda 


Yaş ve cinsiyet bütün toplumlarda" farklılaşma! 
toplumdan öbürüne farklılık gösterebilmektedir. 
büyük toplumsal güçlerden biri olan “din” kavra 
düşünmek olanaksızdır. Bu nedenle Tür 
modernleşme süreci ile birlikte ele alınan topl insiyet kavramı bazı yazar ve araştırmacılarca 
“eşitlikçiliğe” veya “tamamlayıcılığa ram haline getirilse de “adalet” 
merkezli bakış açısının altını boş birakarak bir bakıma ihmal edilmiştir. 


sebep olmakğadır. Fakat yaş ve cinsiyet bir 

en:derinden hissedilen ve belki de en 
1 “toplu! siyet” kavramından bağımsız 
İ, toplumsal o ortamlarda” 


Günlük dilimizde “adalet” kavramı; bir davranışın ve hareketin adalete uygunluğunu, 
doğruluğunu ve bireylerin dürüstlüğünü ifade etmek için kullanılır. Uluslararası yönetim yazınına 
bakıldığında adalet kavramı daha çok Aristo, Platon, Sokrates, Nozick ve Rawls gibi felsefeyle 
ilgilenen kişilerin geliştirdiği görülmektedir. 


“Örgütsel adalet” kavramı ise örgütlerle ilgili olarak, yöneticilerin adaletli veya adil olduğu 
durumlarda kullanılır. Adalet kavramı bireyi algı boyutuyla değerlendirirken, örgütü de davranış 
boyutuyla değerlendirmektedir. 


Kadın ve erkeklerde karşılaşılan olaylarda ne derece adil olunduğunun değerlendirmesi yapılırken 
de, adaletsizliklere karşı tepki geliştirirken de farklı algılamalardan hareket ederler. Bu farklılığın 
sebebi, erkeklerle kadınlar arasındaki toplumsal olarak var olan toplumsal cinsiyet 
kavramı ile açıklanmaktadır. Birkaç paragraf önce de dile getirdiğim bu kavramda; “cinsiyet” 
biyolojik bağlamda kadın-erkek ayrımını anlatırken, “toplumsal cinsiyet” erkeklik ile kadınlık 
arasındaki toplumsal ayrımı ifade etmektedir. 
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Bu toplumsal cinsiyet farkı demokratik haklar ve sosyal adaletin sağlanması noktasında ciddi sorun 
teşkil etmektedir. Demokratik hak ve sosyal adaletin gereği olarak ekonomik özgürlüğe erişim; sanayi 
devrimi ile ortaya çıkan kapitalist sanayileşme hamleleri ve dünya ekonomisini 
etkileyen ekonomik dalgalanmalar, kadınları evden çıkarıp farklı iş alanlarına yöneltmiştir. Bununla 
birlikte neslin devamını ve ailenin birlikteliği açısından kadınların “annelik” vasfını bir yana bırakarak 
girdikleri profesyonel hayatlarıyla ev içi rolleri arasında yaşadıkları gitgeller, ikisi arasında tercih yap- 
maya zorlamakta veya ikisine de omuzlamak zorunda bırakmaktadır. 


Kadınların iş hayatına daha fazla dahil olması gerektiği her fırsatta dile getirilse de, yeri 
geldiğinde her iki pozisyonu da bir arada kusursuz bir şekilde götürmesi gerektiği düşünülen kadın- 
ların yaşadığı büyük ikilemin göz ardı edilmemesi, işgücüne katılırken aile hayatını da dengeleyici ve 
destekleyici uygulamaların geliştirilmesi gerekmektedir. 


Kapitalizm var olmaya devam ettiği sürece, zenginlerin daha zengin, yoksulların dilenci, 
zayıfların köle haline getirildiği sürece Kadınlar çifte boyunduruk taşımak zorunda 
kalacaklardır. İki taraflı hakların: akılmak ve sömürülmek kaderleri olacaktır. 
Yalnızca komünizm kadınların. bu hak ğundan ve toplumsal adaletsizlikten 
kurtarabilir. 


Biz kadınlar “O” anıtın dikilmesiziçinselimizd 
kadınların da eseridir!” yazacağız. 


geleni yapacağız ve üzerine “Bu anıt devrimci 
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BULUNUR BİR ÇARE, HALK AYAKTADIR... 


Sorardık hep büyüklerimize. 80 öncesinde mücadele içinde yer alan, gözünü budaktan 
sakınmayan ama 80 sonrasında elini eteğini çekmişlere sorardık. “Haydi gel” derdik. “Görmüyor 
musun?”derdik, “yapacak çok iş var, sana ihtiyaç var” derdik. Aldığımız cevap bazen de, “sen de 
görmüyor musun bu halkı. Bu halk 80 de oturdu yerine bir daha da kalkmaz” derlerdi. “Biz 
yapamadıysak siz ne yapabilirsiniz ki” derlerdi... 


İşte Haziran Direnişi, çok konuşup, çok çalışıp, ikna edemediğimiz, gözlerini kapatmış, elini 
eteğini çekmiş olan o güzelim insanlara hayat suyuydu... Elde var bir... 


Çalışırdık, anlatırdık. Okurduk, bilirdik, örgütlenirdik. Kimi zaman AKP'nin bir saldırı yasasını 
engeller, çoğu zaman ise bu iktidarın istediğini 'nasıl yapageldiğini canlı canlı yaşar görürdük. 
Reyhanlı katliamı, Suriye planları, özelleştirmeler, gericilik, liste böyle uzayıp giderken güçsüz ama 
sonuna kadar haklı bir toplamın, nasıl aynı kriterlerle toplamdan topluma dönüştüğünü gördük. 
Her zaman ki gibi haklı ama bu defa güçlüydük de. Demek ki yaptığımız her şey toprağa işlenmiş bir 
tohum gibiydi. Ve yapılan hiçbir şey boşa gitmiş değildi. Elde var iki... 


Kararlıydık, inatçıydık, geri adım atmadık, bir ağaçtan bir ülkeye, bir insandan bir halka duvar 
olduk, sermayenin, yobazin ve faşistin karşısında... Tek tek aldılar aramızdan Ethem'i, Ali İsmail'i, 
Ahmet'i, Mehmet'i, Medeni'yi, Berkin'i, Abdocan!... Şiirde dediği gibi “bir gider bin geliriz” 
dedik... Ve öylede oldu... Elde var üç... 


Gezi Parkı'nda, Kızılay'da, Gündoğdu'da, memleketin her meydanında ve parkında birbirimizi 
bulduk, anlattık, eksikler tamamlandı, görüşler alındı verildi. Komün noktası ile“biz paylaşımı biliriz 
sömürüyü değil” dedik, Kitap noktaları ile, “biz okumayı severiz, cahilliği değil” dedik, Stat- 
larımızda o güne kadar halktan saklanan, gizlenen, yasaklanan kitapların arkasında durduk, bundan 
gurur duyduk. Ve bu buluşmanın, bu kaynaşmanın, bu gücün burada kalmayacağını bildik. Dört yıl 
sonra memleketin Hayır'ı olduk. Bu da dört... 


Haziran Direnişi üzerine çok yazıldı, hak ediyor, çok çizildi hak ediyor... Ama Haziran Direnişi en 
fazla yukarıda kendi cephemden özetlediğim dört önemli katkısının üstüne tuğlalarımızı örmeyi 
hak ediyor. 


Aksi takdirde yine sloganda dediği gibi, “artık herkesin anlatacak bir hikayesi var” cümlesindeki 
gibi kalacak ve Haziran Direnişi işte tam da bunu hak etmiyor... 


Bugün Haziran Direnişinin bir parçası olmuş, desteklemiş her kurum, örgüt, kişi ya da oluşumun 
aradan geçen dört yıl sonrasında şu soruyu sorması gerekiyor kanımca...Haziran Direnişi nasıl 
ileriye taşınır? 


Aslında bu tarihsel olarak biz devrimi nasıl yaparız, sosyalizme doğru nasıl yol alırız sorusu gibidir 
de tabi bu soruya verilen cevap da en az soru kadar önemlidir. 
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Bugün bu soruya, Haziranı salt bir çevre duyarlılığı kalkışması olarak görüp; insanların 
yapabileceklerinden çok azına mahküm eden cevaplar da mahkümedilmeyi hak ediyorlar. Çünkü 
insanlığın yapabilecekleri Haziran Direnişinin bile öyle ötesindeki... 


Ya da yine bu soruya cevap olarak, örgütsüzlük yolu: gösterenlere en güzel cevap Haziran 
Direnişinin en önünde yer alan örgütleri hatırlatmaktır... 


Evet herkesin bir Haziran hikayesi var bu doğru... Ama bazıları bu hikâyeden roman, bazıları şiir, 
bazıları tiyatro eseri çıkarır... Ama sanırım en güzel eserimiz Haziran'ı eşit ve özgür bir ülkeye 
dönüştürmektir. En güzel eser bundan başka ne olabilir ki? 


Halk tekrar ayağa kalkacak ve bu derde dermanı bulacaktır... 


Berfin DEMİR 


(Derginin Haziran sayısı için kaleme alınmıştır.) 
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EKSİLENLER > 
Her şey biraz eksiktir, v 


Çabalar eksikleri tamamlamak içindir, 
Zaten bu çabalar bir şeyleri tamamlarken, 
Bir şeyleri eksik bırakmaz mı azizim? 

Al bir kitap okuya dur, 

Çay demleyeyim ister misin? 


Eksik ve mağşuşsun, 

Yaygaralar kopar vücudunda, 

Bilirim o hissi biraz da mahcupsun, 

Umut istiyorsun hayattan, 

Tam buluyorsun bir şey eksik kalıyor, p 


Akışına bırak eksikliğe alışırsın. v 
Belkilerle yaşamana şaşırıp kalırsın. 

Gözlerine yüklenilen anlamlara bakmadan yürü, gi” 
Nereye kadar görmeziye gideceksin, 5 “NA 
Kıyıda çakıl taşlarına yalın ayak basarken, 

Bir cam parçası ayağını kesecek, 

Sıcak kan tenine dokunurken, 

Acını unutup denizi mi göreceksin? — 
Bilmiyorum, 


Gülümseyesim var, 
Gülümsüyorum. 


Hamid YILDIZGİL 
hamidyildizgil©hotmail.com . “© 


Yık 
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UMUT VAR 


Kapat televizyonu 

Dehşetini yeterince saçtı dünya 
Biliyorum duymamak da olmaz ama 
| Aklimi biraz böyle koruyorum 


Her zaman böyle talihsiz miydi insanlık 
Hani o "usta"nın dediği büyük insanlık 
İnan, şaşırıyorum. 


Diyorum bazen, demek düzen bu! 
| Bırak kanasın 
Kanayacak mavi göğün altında toprak 
İ Ha insan ha tarih ha yaprak 
li Savrulacak... 


i Bir kilit vuruluyor ağır demir kapıya 
» e Gün zamansız çekiliyor. 


Ama öbür yanda 

Zeytin ekiyor, çiçek suluyor, 
Aşık oluyor büyük insanlık 
Umut var! 


Diğer yanda 
Şarkı söylüyor, şiir diziyor 

Güzel gülüyor büyük insanlık 
Umut var! 


Pınar EGEMEN 
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HİÇ 
Kurutulmuş ömürlerimizde bir deli cesaretidir sevmek 


Üstelik şimdilerde burnumuzda bir çürük elma kokusu 
Ellerimizde ufalanmış yaprak tozudur hayat 


Eskitilmiş yarınlarımızla tatsız bir yaşam sürmekteyiz 
Ne bir mürekkep hokkamız var nede kuş tüyünden bir kalem p 
saman kağıdına yazacak sevdamız da yok artık. 


Kıyısındayız şimdi her şeyin 

Bir adım sonrası hiçlik 

Bir adım öncesi hiç olmadı 

Hiç yaşamamış olmayı diledik çoğu zaman 
Çoğu zaman hiçliğe kavuşmak istedik. 


Eksiliyoruz zamanla, geçmişin çare bilmez hamallığını yapıyoruz kimi vakit. | 
Ne var ki heybemiz yırtık 

Kayboluyor gökyüzünden topladığımız yıldızlar | 
Zifiri Karanlık oluyoruz 

Gökyüzüyle birlikte hiçliğe kavuşuyoruz... 


Hüseyin İnan ÖZGÖKÇE 
huseyin.inan65©gmail.com 


Yil 
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BİRİKMİŞ DUYGULARIN DİYALEKTİĞİ 
15.04.2014 


Her şeyimin hiçleştiği bu saatler, 
Sessizliğin bütün devinimlere karşı direnişi, 
Durmaksızın büyüyen bir umutsuzluk fikri, 
Ne durmak biliyor ne bilmek gerçeği. 


Nasıl oldu da bütün tezatlar zihnimde yer buldu, 
Kimse saygı duymuyor ağızlarından kir akıyordu, 
Güçlendim her gidişe el sallarken usulca, 
Kıyameti yaşattım zihnimde gözlerim konuşunca. 


Ne aşağıladım tek bir kişiyi adice, 
Ne kırmak istedim sizleri sinsice, 
Masumiyet ile çıktığım yolda sarsıldım, 
Kayboldum sizin şehrinizde iyice. 


Aklanmak ister gibi savundum üstelik kendimi, 

Sanki cinayete meyilli bir bünyenin çığlığıydım, 
Ne kadar hırpalandıysam o kadar yükseğe 

Ve bir o kadar da yalnızlığa çıktım, 

Bir annenin evladına yaktığı ağıttım kimi zaman, 
Kimi zaman zalime kalkan sopaydım, 

Kimi zaman hareketsiz bedenlere neşeydim. 


Bir kendime umut olamadım, 
Hiç bilmediğim bir patikadan, 

Hiç görmediğim izbe bir odaya sürüklendim. 

Ben ışık tuttukça zihinlerin karanlığına, 

Onlar daha bir saldırganlaştı, 

Doğru ya, 

İnsanlar tuhaftır. 

Alışmadıkları şeylere, -değişmezlerine dayanarak-, 
Hayretle bakar, 

Kimi zaman korkar, 

Kimi zaman yok ederler, 

Bedenim dimdik ayakta, 

Zihnim, uluslara ayrılmış yerküre gibi, 

Her tarafta bir muamma, 

Her tarafta kapanmaz bir yara. 


Gece Can Erdem 
g.canerdem(©hotmail.com 


Dünya önümde uzanıyor s. 
deniz. Kulağımda çalan şarkı 
bile, yirmi-otuz adım aşağı insem 
uçsuz bucaksız ve öyle bir ka n Uz n, adımımı atamıyorum. Burası, benim ve 
hayatımın bir tür : y a i. oMerdivenlerden inince denize 
ulaşıyorsunuz, sağımdaki mü 
döndüğüm yoldan insanlar 


hararetli sohbetlerini duyuyorum. Oysa eskiden böyle olmazdı, 
ın gözlerine bakar kendi yalnızlığımı, kendi yüzümü, kendimi 


gülüşmelerini, birkaç saniyeli 


hissediyorum kendimi. iye 
yürürken, dururken insanl 


ait olmayan her şeye hayır de, yabancı olduğuna yaklaşma ama bak, gör, gülümse" derken; 
kafamın içindeki ağırlık geldi ve beynimin tam ortasına yerleşti. Beynime açtığı hasar 
yüzünden ise gözlerimi kör etti. Bu da b rüdüğüm yolların adımlarını ezberlemeyi 
öğretti. Artık bakmıyor, görmüyor ve sadece kendi yolumun sonunu düşünüyorum. 


Önümde duran merdivenlerin sağ tarafında bir apartman var. Apartmanın en alt katından 
açılan geniş pencereden, bir kadın, küçük yuvarlak bir masa, bir sandalye ve eski bir radyo 
çıkarıyor. Heyecanlanıyorum. Birazdan eski bir radyodan güzel şarkılar dinleyeceğimizin 
dinginliği sarıyor beni. Birazdan bir arkadaş gelecek ve koluma girecekmiş gibi bir güvenle 
sakinleşiyorum. Evin kapısından çıkan yaşlı adam sandalyeye oturuyor. Adamın sırtı bana, 
benim sırtım sokağa dönük. Sırtım yine boşluğa dayanmış, yaşlı adam ise gözlerinin önüne 

arının ağırlığını bana yaslamış gibi hissediyorum. Dengede duramıyorum ağırlık ve 
boşluğun arasında. Yine de adımlarımı sağlam basarsam, aynı sokakta, aramızda birkaç adım 
bile olsa herkes kendi dünyasına çekilir, böylece hiçbir şey yerinden kıpırdamaz. Ben de. 


Yaşlı adamın bana bir şark ni iyorum. Radyoyu keşfe çıkıyor, bize 
seslenecek olan güzel bir şark am, sesi içimi sıkan bir şarkıda duruyor. 
Bilmediğim kelimeler dolduruyor k rUğNIZ divenlerden yuvarlanıp, denize atlayıp 
geleceğe doğru yüzsem ek K ssediyorum geçmişten gelen bu sesten. 
Benim denize doğru uzanan g ilürken, şarkıyla birlikte adamın kahkahası 


dolduruyor kulaklarımı. Öfkelei 


dökülüyor yüzlerinden gülüm yaşı. Benim ise bulunduğum yerlerde 
hissettiklerim diye geçiriyoru: N 


Hava kararmak üzere. Adam içeri girdi, balkon kapısı hala açık. Kalkıp birkaç adım atsam, içime 
yerleşen sıkıntıyı bu sokakta bıraksam. Sebepsiz gibi en, ama sebebi içimde bir yerden 
doğup, büyüyüp, böyle zamanlarda ayağım takılan öfkele i, yalnızlıkları, iç çekmelerini pembe 
çiçekli ağacın dalına assam, bir daha dönmemek üzere kaybolsam... 

Durdurabilseydim, çiçekleri solmuş bu sokağa girmezdim. Kalbim dur, demedi. Sessizlikte 
delirmeye başlıyormuş gibi hissederken, aynı adamın duyduğum sesi sol kaburgamı titretiyor. 
Artık buradan uzaklaşmak istiyorum. Dizlerim tutmuyor. Adım adım geri çekiliyorum. Yalnızlığın 
verdiği iç sıkıntısı ne zaman bana uğrasa gözlerimin önüne düşen aynı cümleyi fısıldıyorum; 

kisi gibi olmayacak, sil gözyaşlarını." v 


k 


Tuna ŞENBÜK 
tnasnbkehotmail.com 


BABA ZULA 


Rock müzik ile oryantal ezgileri birleştirerek kendilerine özgü ve orijinal müzikler yapan ve bunu 
layığıyla yerine getiren grup, 1996 yılında Levent Akman (vurmalı çalgılar, ritim makinaları, oyuncak: 
lar), Murat Ertel (saz ve telli çalgılar, ses), Emre Onel (darbuka, sampler, ses) tarafından İstanbul'da ku- 
rulmuştur. 


Grup, müziklerini; "Kaydı alınan doğal seslerin, çalınan akustik ve elektrikli, geleneksel ve modemj 
müzik aletlerinin çeşitli elektronik efektlerle zenginleştirilmesi" olarak tanımlıyor; kendilerinden ise; 
"geleneksel Türk müzik aletlerinin kullanımını elektronik öğelerle birleştirerek Türk Halk Müziği'ne ye 
pyeni bir soluk" getiren bir grup olarak bahsediyorlar. 


Ertel'e göre Baba Zula, 1996 yılında Derviş Zaim'in, arabaları çalıp tekrar yerlerine koyan ve daha 
sonra bir tavus kuşuna aşık olan araba hırsızının hikayesini anlattığı “Tabutta Rövaşata"isimli filmi için) 
müzik istemesi sonrasında oluştu. Yani grup, Baba Zula ismini bu proje ile seçti. Böylelikle film için| 
yaptıkları özgün müziklerden oluşan “Tabutta Rövaşata” adlı ilk albümlerini 1996 yılında kaydettiler 
Film ile aynı adı taşıyan albümde Ahmet Uğurlu, Tuncel Kurtiz ve Ayşen Aydemir gibi isimler yer al 
maktadır. 


Baba Zula, 1999 yılında yayımlanan "3 Oyundan 17 Müzik" adlı albümde Antoine de Saint Exu 
pery'nin "Küçük Prens", Arnold Lobel'in "Kurbağa Öyküleri" ve Perihan Mağden'in "Mutfak Kazaları" 
isimli tiyatro oyuncuları için yaptığı müzikleri bir araya topladı. Bu albümde pek çok sanatçının yanı 
sıra Ralph Carney, Brenna Mccrimmon ve Selim Sesler de konuk sanatçı olarak yer aldı. 


2001 yılında Ahmet Çadırcı'nın yönetmenliğini yaptığı "Renkli Türkçe" isimli filmin müziklerini yaptı. 
Grup, Haziran 2002'de, Efes Pilsen Summer Festivali "One Summer in Love"da Manu Chao konserini 
açtı. 


6 ve 8 Aralık 2002 tarihlerinde Almanya'nın Köln kentinde gerçekleşen Akdeniz Film Festivali'nde) 
Baba Zula elemanları Eevent Akman ve Murat Ertel, Gerald Doecke ve Norbert Jorzik adlı iki Alman 
müzisyenle konser verdi. 


27 Ocak 2003'te sonuçları açıklanan Sinema 
Yazarları Derneği (SİYAD) Türk Sineması 2002 
ödüllerinde "En İyi Müzik" ödülüne, Ümit Ünal'ın 
"Dokuz" adlı filmine yaptıkları müzikleriyle Baba 
Zula elemanları Emre Onel, Murat Ertel ve Levent 
Akman'ın diğer grubu Zen layık görüldü. 


2003 Mayıs'ında yayımlanan "Ruhani Oyun Hava- 


ları" albümün miksajını Massive Attack, The Orb, 
Lee Perry felloji isimlerle çalışan 
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İngiliz yapımcı ve müzisyen Mad Professor (a.k.a| 
Neil Fraser) yaptı. 


2004 yılında Roskilde Festivali'nde 
Fransa'da ve Berlin'de konserler verdi. Altın Ayı! 
ödülü alan Fatih Akın'ın yönetmenliğini yaptığı! 
|İCrossing The Bridge — The Sound of Istanbul'da| 
grup üyelerinden bazıları rol aldı ve filmde 
grubun iki parçası kullanıldı. 


2005 yılında “Duble Oryantal” adlı albümleri 


ayımlandı. Siy & Robbie, Alexander 3 

Hacke, Neil Fraser, Özkan Uğur, Mehmet Güreli, Hüsnü Şenlendirici ve Brenna MacCrimmon albüm-| 
deki konuk müzisyenlerdir. Grup aynı yıl Temmuz ayında İspanya'da La Mar de Musica'da konseri 
verdi. 2006 Nisan ayında “Dondurmam Gaymak” filmi için hazırlanan parçalardan oluşan albüm Rh| 
Pozitif Müzik Yapım & Rh Pozitif Publishing işbirliğiyle müzik marketlerdeki yerini aldı. Albümün ar-| 
dından grup yurtdışında birçok konser verdi. 


15 Eylül 2007'de altıncı albümleri olan “Kökler” yayımlandı. Neşet Ertaş katkılı “Sevsem Öldürürler) 
Sevmesem Öldüm” ve Pir Sultan Abdal sözlü “Âşıkların Sözü Kalır” iki şarkı yer aldı. Sessiz, sakin ama 
bir o kadar da dolu albüm. 2010 yılında yayımlanan “Gecekondu” albümü, elektronikle akustiğin har-| 
manlandığı, her an ne olacağı belli olmayan efsanevi albümlerden biri. “Gecekondu” albümünde en| 
dikkat çekici sürpriz dünyaca ünlü pek çok konuk sanatçının yer alıyor olması. 


2014 yılında ise karşımıza daha politik bir duruş sergileyen Baba Zula çıkıyor. Gün geçtikçe değişen 
gerçekliğimize, daha vurucu ve daha politik olan Gezi tecrübesi ile direnişe ses veren “34 Oto Sanayi” 
adlı son albümü ilk olarak Japonya'da ve ardından ise Türkiye'de yayımlandı. Albüm Japonya'da çok 
satanlar listesinde 1 numaraya ulaştı. 


Grubun en güzel yanlarından biri, şarkılarına verdikleri tuhaf ama bir o kadar da yaratıcı isimlerdir. 
Uzun lafın kısası Türkiye'de uzun zamandır aradığım fakat geç bulduğum dinlenmesi keyifli ve in-| 
sanın içinde pırasayla adam dövme arzusu uyandıran gruptur Baba Zula. 


Diskografi 

1996 - Tabutta Rövaşata 

1999 - Üç Oyundan Onyedi Müzik 

2003 - Ruhani Oyun Havaları 

2005 - Duble Oryantal 

2006 - Dondurmam Gaymak 

2007 - Kökler 

2010 - Gecekondu Özge ÖZGÜNER 

2014 -34 Oto Sanayi ozgeozguner.kkdegmail.com 


KIZILKARINCA 


AN 
LÖSEV-! 


BİR ÇOCUĞUN HAYATINDAN 
DAHA ÖNEMLİ NE OLABİLİR? 


SEN DE BAĞIŞ YAP! 


